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Transcriptie 

 
Vrije vertaling: 

Mijnheer,  
Het is de vrouw van de waard, onze buurman, nu voortvluchtig vanwege het ongeluk dat hij heeft, 

dat ik u wens te schrijven, om u te smeken om voor haar te bemiddelen bij enkele van de heren van 

de Rekenkamer die uw vrienden zijn, dat ze het positief behandelen met betrekking tot de 

inbeslagname van het eigendom van haar man. En nogmaals, dat het heel goed is dat u zoveel 

liefdadigheid en goede wil hebt voor alle inwoners van dit district. Met dit schrijven, als nieuweling, is 

het niet de bedoeling om je de kwaliteiten te vertellen van een man die je beter kent dan ik, of je te 

willen informeren over de waarde van zijn goederen, waarvan gezegd wordt dat ze minder dan niets 

zijn, omdat al wat hij had en zelfs dat van zijn vrienden heeft gebruikt, om gratie proberen te 

verkrijgen. Omdat men echter niet bang is om verplicht te zijn aan degenen die men wenst te dienen, 

wilde ik niet nalaten er iets over te zeggen, om u te laten zien dat ik me de zaak aantrek van deze 

arme buur en wat u kunt doen in haar voordeel. En toch heb ik het geluk gehad om de gelegenheid 

te hebben om tot u te bidden, om de eer van uw vriendschap voort te zetten, en mij te geloven,  

mijnheer  

Uw zeer nederige en zeer gehoorzame dienaar, Des Cartes 

Te Egmond, 5 januari 1647 


