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Ank Oster- van der Moer
Lange Vijverberg 20
Den Haag Tel 112404

Geachte heer Lammers

Ten einde raad went ik mij tot u. Na de aangename kennismaking in Middenmeer ( zodra de
verbindingen weer een beetje normaal zijn hoop ik u te kunnen vernieuwen met een ouder
programma) ben ik zo brutaal? Tot u te komen met een vraag. Ik vind het niet prettig om te
doen maar de omstandigheden dwingen mij er toe en in deze uiterst moeilijke tijd is het
geen schande hulp te moeten ontvangen.

Wij zijn er hier in de stad werkelijk heel erg aan toe. Geen brood geen aardappelen, geen
melk niets. Boter hebben we al in geen weken gezien en dat beetje olie is natuurlijk ook al
lang op. Zou u ons willen helpen? Bij groote hoeveelheden tegelijkertijd sturen kan helaas
niet, maar er mogen nog zakjes verzonden worden als brief. Deze mogen niet zwaarder zijn
dan twee kilo. Vanzelfsprekend worden inhoud en verzendkosten gaarne door ons vergoed.

Als het mogelijk is zou u dan een bedelpartijtje voor ons op touw willen zetten en aan alle
leden van de vereniging vragen om zo’n briefpakje te versturen? Hoe meer pakjes hoe liever.
Ik zou u oneindig dankbaar zijn. Alle artikelen zijn welkom! Ruime keuze uit spek, boter, vet,
olie, havermout. Voor u en de andere bewoners van Middenmeer betekent het zo weinig
zo’n kleine hoeveelheid op te sturen voor ons zo betekend het zo ontzettend veel. Mijn
moeder stuurde me laatst twee kilo aardappelen. Ik verzeker u dat ik er dolblij mee was. Ik
zou u oneindig dankbaar zijn als u iets voor ons kan doen. Vanaf vandaag beginnen we
verlangend uit te zien naar de pakjes uit Middenmeer. Met vriendelijke groeten en een
gelukkig 1945 wensend voor u en de uwen, hoogachtend,

A.M. Oster- v.d. Moer
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